
Beste ouders/verzorgers,

Vanaf maandag 13 maart tot en met vrijdag 21 april gaan wij met de kinderen werken rondom het
thema:

           Ik ben een kunstenaar

Alles in dit thema staat in het teken van kunst. Het gaat om ontdekken van kunst en de eigen
creativiteit van de kinderen. Het ontdekken van verschillende materialen maar ook de sporen die je
achterlaat, bijvoorbeeld met verf. Op de vloer zijn allemaal verfspatten? In een kist vol met verfspullen
zit Puk verstopt. Puk wil graag een kunstenaar worden. Maar wat maakt een kunstenaar? 

We leren verschillende kleuren en vormen. We gaan diverse activiteiten doen gericht op kleur
en op vorm. 
Wat gebeurt er als je verschillende kleuren verf met elkaar vermengt?
Er kan worden geknutseld met kosteloos materiaal zoals kurken, wc rollen, eierdozen,
boterbakjes.... Ieder kind mag zijn eigen kunstwerk bouwen/ontwerpen .
De kinderen mogen elkaars nagels in diverse kleuren verven met een kwast.
We gaan pannenkoeken bakken. De kinderen maken een kunstwerk van de pannenkoek door
er gekleurd fruit op te leggen. Mmmmm, dat zal lekker smaken!
De kinderen kunnen met knikkers en verf een mooi schilderij maken.
Tijdens het thema maken we kennis met letters en woorden. Voor dit thema staat de letter "K"
centraal.
In week 16 (17 april t/m 21 april) sluiten wij dit thema weer af en wordt u uitgenodigd om ons
museum te komen bezoeken. - Nadere informatie volgt -

Op verschillende manieren worden er rond dit thema diverse spelletjes en activiteiten
gedaan, onder andere:
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de kunstenaar
zoeken
de kist
het schilderij
vierkant

U kunt samen met uw kind ons Youtube kanaal: stichting weesper peuterklassen swp
bekijken. Daarop vindt u leerzame filmpjes of verhalen bijpassend bij elk thema. Het zou fijn
zijn als u zich (gratis) abonneert op ons kanaal. U krijgt dan een melding wanneer er weer een
nieuw filmpje of verhaal verschijnt. 
Als u met uw kind door uw wijk wandelt, rijdt of fietst, kijk dan of er op uw weg kunst te
ontdekken valt. Misschien staat er een beeld waar uw kind op kan klimmen of onderdoor kan
kruipen. 
Zijn er schilderijen bij oma en opa, in een restaurant of in een hal van een gebouw waar u
toevallig moet zijn? Wandel er eens langs en laat uw kind kijken op eigen wijze.
Bekijk samen met uw kind de foto's in de Cluster foto app die tijdens de speelochtend/middag
bij ons op de voorschool worden gemaakt.

Hoe kunt u thuis aansluiten bij het thema?

rond
aan de beurt zijn
de hoek
het plakband
meten

mengen
de verf
verven
oranje
groen

rood
geel
blauw
kijken
midden

Thema woorden

Themaboek
Nijntje en haar ouders bezoeken een museum. Vader Pluis
denkt dat Nijn te klein is: 'te klein, hoe kom je daar nu bij ik ben
al groot zegt Nijn' en dus mag Nijn mee naar het museum. Dat
vindt zij reuze spannend.

Nijntje ziet schilderijen, een mobile en zelfs een stenen beeld.

Nijntje denkt: 'en later als ik groter ben dan word ik
kunstenaar'.



Boekideeën zijn:

Het blauwe paard
Eric Carle

De schilder en de vogel
Max Velthuijs

Aap en mol in het
Rijksmuseum

Gitte Spee

Klieder, klodder, klaar!
Vivian den Hollander

WIST U DAT: u een gratis OBA junior-lidmaatschap (Openbare
Bibliotheek Amsterdam) voor uw kind kunt aanvragen?
Kinderen en jongeren tot 19 jaar lenen bij de OBA in Weesp gratis
boeken. Neemt u eens een kijkje op de website van OBA Weesp.



Versje
Dag blauw, zei geel.
Dag geel, zei blauw.
Ik maak een andere kleur van jou!
Ze gaven elkaar een zoen.
En toen waren ze groen.

Thema liedjes/versjes

We hebben er weer veel zin in om samen met de kinderen en het nieuwe thema aan de slag
te gaan.

Heeft u vragen over de inhoud van deze themabrief? U kunt met uw vragen altijd bij onze
pedagogisch medewerkers terecht.

Hartelijke groet team SWP

Liedje
Rood, rood, ik zie geen rood. (of blauw/geel/groen)

Ik moet nog rood gaan zoeken.
Hier in alle hoeken

+ =

Versje
Hocus pocus met wat franje:
rood en geel dat wordt = ORANJE

Hocus pocus met een zoen:
blauw en geel dat wordt = GROEN

Hocus pocus met wat paars:
blauw en rood dat wordt = PAARS

Versje

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is..........

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de vorm is..........


